
 

 

Feestelijke boekvoorstelling  
zondag 24 november om 12.00u  

In Galerie Van de Weghe  

Pourbusstraat 5 te Antwerpen (Museumbuurt) 

www.galerievandeweghe.be 

 

Met 28 reproducties van Philip Aguirre Y Otegui, Michael Borremans, Jean-Marie Bytebier, Sidi Larbi 

Cherkaoui, Greet Desal, Koen Theys, Johan Tahon, Luc Tuymans, Philippe Vandenberg, Bruno Van 

den Bossche, Rinus Van de Velde, Jan Van Oost en Lieve Van Stappen. 

 

‘Het essay verheven tot kunst’ (uit het voorwoord van Paul Verhaeghe) 

‘Stimuleren doet Kinets proza in elk geval’ (uit het voorwoord van Arnon Grunberg) 

 

De inleiding wordt verzorgd door Dominiek Hoens 

Hij is filosoof en doceert filosofie en psychologie van de kunst aan de Arteveldehogeschool (Gent) en 

het RITS (Erasmus Hogeschool Brussel). Hij publiceerde over psychoanalyse, continentale 

wijsbegeerte, literatuur en film, en redigeerde boeken over liefde, religie en catastrofe.  

 

Graag aanmelden tot ten laatste 20.11 

mark.kinet@sintjozefpittem.be en galerie.vandeweghe@skynet.be 


